
 

HEILIG HARTPAROCHIE - Kerkdorp Sint Jans Onthoofding Liempde 
 

 

 

‘Op weg naar de berg Golgota’ 
 

 
De kruisiging 
Pilatus had toegegeven. Dat lag 

niet alleen aan de Joodse leiders 

maar ook aan de vele slechte men-

sen uit Jeruzalem. Zij hadden ge-

roepen dat Jezus moest sterven. 

Jezus moest met de soldaten mee 

en werd met een zweep geslagen. 

Ook vlochten ze een kroon met 

scherpe doornen en drukten die op 

het hoofd van Jezus en ze lachten 

hem uit. 

“U bent toch de koning van de Jo-

den, is het niet? Dan moet U een 

kroon hebben en daar zorgen wij 

voor”.  

 

Bloedend uit vele wonden liep Jezus 

met het kruis door de stad naar de 

berg Golgota. Jezus had al zoveel 

geleden, de soldaten dachten dat 

hij het niet zou volhouden. Hij was 

immers al drie keer gevallen. De 

soldaten lieten daarom Simon, een 

voorbijganger, meehelpen bij het 

dragen van het kruis. Toen Jezus op 

de berg aankwam werd het kruis op 

de grond gelegd. Aan handen en 

voeten werd Jezus aan het kruis 

vastgespijkerd en werd het kruis 

overeind gezet. 

 

Aan beide zijden van Jezus werden 

ook twee andere gevangenen ge-

kruisigd. Jezus keek naar de mensen 

die hem op het kruis hadden gespij-



kerd en begon stil te bidden: “Vader, 

vergeef het hen, bad Hij, ze weten 

niet wat ze doen”. De priesters wa-

ren daar ook en ze lachten Jezus uit: 

“Kijk toch, riepen ze, Je hebt zoveel 

mensen geholpen; kan Je nu jezelf 

niet redden”? De ene misdadiger 

langs Jezus riep: “Bent U de Messias? 

Waarom redt U ons dan niet? De an-

dere misdadiger zei toen: “Wil jij zwij-

gen. Wij verdienen onze straf maar 

Jezus is onschuldig”. Toen zei hij tot 

Jezus:” Als u koning bent denk dan 

alstublieft aan mij”. Jezus zei tot 

hem: “Je hoeft niet lang te wachten, 

nog vandaag ben je bij Mij in de he-

mel”.  
 

 
 

Jezus zag onder het kruis Zijn moe-

der staan en Johannes, zijn beste 

vriend. Jezus zei tot hem: ”Zorg 

voor mijn moeder, jij moet voort-

aan als een zoon voor haar zijn”. Op 

de middag werd het donker terwijl 

anders de zon zo hevig scheen. Je-

zus hing nog drie uur vol pijn aan 

het kruis. Hij droeg de zonden van 

de mensen. Plotseling riep hij: “Ik 

heb het volbracht, ik heb gedaan 

wat ik moest doen”. Het leek of Hij 

juichte en stierf toen.    
 

 
 

Een man, Jozef van Arimatea, 

mocht van Pilatus Jezus begraven. 

Dat deed hij samen met enkele 

vrouwen. Ze deden hem een 

schoon kleed aan en ze legden hem 

in een nieuw graf in de tuin van Jo-

zef. Daarna keerden ze huilend 

naar huis terug.            ● 
 

 



  


